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Liefdevolle herinnering aan

Arlette De Maertelaere
Weduwe van Firmin Van Laere 

Zij werd geboren te Ertvelde op 28 oktober 1940

en is van ons heengegaan in het AZ Alma te Eeklo

op 30 november 2024. 

Arlette haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

danken u voor alle mooie woorden,

uw steun en uw medeleven.

Allerliefste mama, meme,
Hoe moet het nu verder zonder jou?
Ondanks alles wat jij hebt doorstaan,

was je er altijd voor ons
gedurende al die jaren,

moedig en sterk,
op gelijk welk moment.

Je was onze raadgeefster, onze steun,
ons groot voorbeeld.

En nu, totaal onverwacht
ben je er ineens niet meer.

De mooie herinneringen blijven
en wij geloven en weten

dat je ons verder zal blijven steunen en volgen,
waar je ook bent, voor altijd.

We missen je …


